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En... hoe is het nou met jou?

Door: Jean-Pierre Biemond

Na 9 maanden stilzitten mocht ik weer. De fysiotherapeut had me verteld dat mijn schouder na
de operatie voldoende hersteld was, dat het gewricht goed functioneerde, en dat ik — als ik
beloofde niet meteen de beuk er in te gooien — weer kon beginnen met karate

Daar sta je dan in de kleedkamer, met de gezichten van vroeger die als vanouds weer binnen
komen druppelen. Bij sommigen een enthousiaste kreet van herkenning, bij anderen een blik
van “Ach... ben je d'r weer?”, en bij weer anderen een slecht duidbare gezichtsuitdrukking die
Ik misschien het beste als afwachtend kan omschrijven

we Later kom ik er achter
” Ik ben bij lange na niet
de enige. In de les heet
de leraar verschillende
studenten na lange tijd
weer welkom. Tsjonge,
zit je daar met je goeie
gedrag

Diverse blessures en -
Zeg maar-
‘levensdrempels”
hebben mensen belet
een tijd te trainen. En
we weten van elkaar
niet dat we een tijd niet
hebben getraind. Dat
verklaart die
afwachtende blik: ook
van mij wordt gedacht
dat ik gewoon
doorgetraind heb, terwijl
we allebel weer
opnieuw beginnen

Emin heeft iets meer
dan een jaar geleden
een zwaar ongeluk
gehad. Langzaam
revalideert hij, en als
het kan laat hij even zijn gezicht zien in de club. Hij vertelt over zijn vorderingen en houdt

Zichzelf op de hoogte van de wetenswaardigheden in de club. Chique eigenlijk, zoals het
hoort. ..

Als je jaren met iemand traint en deze persoon valt opeens weg. dan ben je — als het goed Is-
nieuwsgierig naar hoe het met hem of haar gaat. Dat is menselijke interesse.

Als je iemand minder goed kent dan is het misschien wel "normaal” te verwachten dat de leraar
daar iets over zegt. Maar als je iemand van dichterbi) meemaakt is het best normaal om
persoonlijk te laten weten dat je nieuwsgierig bent naar iemands welzijn.

En trouwens... omgekeerd ook als je er een tijdje niet bent, i1s het best goed om eens te
informeren hoe het met de club Is.

Of je nu wilt of niet: samen maak je de club. Je kunt niet contributie betalen en vervolgens
“karate consumeren”. Je bent namelijk zelf verantwoordelijk voor de sfeer in de club, de
contacten met je mede-karateka en je eigen vorderingen. Dat gaat de leraar écht niet voor je
regelen

Tijdens mijn eigen afwezigheid heb ik natuurlijk regelmatig contact gehad met André en
Sandra. |k wist daardoor wel ongeveer wat er in de club speelde maar ik kon het niet
opbrengen om naar de club te gaan en vervolgens stil te zitten. Het is geen desinteresse, maar
Ik denk dat meer mensen dat wel hebben.

Maar om dan weer op te starten en te merken dat je niet de enige was ‘met een probleem” dat
doet me wel realiseren dat ik even een slagje heb gemist. En dat praat je niet even bij tijdens
een training.

Laat het een goede les zijn voor mij, maar ook voor jou. Toon interesse voor elkaar, vertel waar
Je mee worstelt, wees niet bang dat je meteen van alles van die ander hoeft.

Ik wil alleen even weten hoe het met Je is; en daarna serieus aan de bak...dat traint uiteindelijk
toch ook veel lekkerder?

(Redactie: Inmiddels heeft Emin wegens gezondheidsklachten het lidmaatschap voorlopig
opgezegd.)

Wie is Pascal Lecourt Sensei ?

Door: André Brockbernd

Pascal Lecourt sensei, inmiddels 58 jaar, begon karate te beoefenen in 1975 en in 1976 werd
hij een leerling van Taiji Kase sensei. In 1975 verliet de eerste leraar van Pascal, die tevens
leerling was van Kase, Normandié en ging elders in Frankrijk wonen. Het gevolg hiervan was
dat Pascal zonder leraar zat, en derhalve heeft besloten om Kase te volgen. Hij doorkruiste
hierdoor heel Frankrjk om de stages van Kase bi) te wonen, immers Kase gaf 2 keer per
maand ergens en karatetraining. In die tjd was hi) nog tiener en ging liftend of op de brommer
naar de trainingen van Kase. Het was niet gemakkelijk voor hem, het waren lange reizen en de
trainingen waren zwaar. Toen Kase na de dood van zijn hoofdinstructeur, sensei Masatoshi
Nakayama, de Japanse Karate Association (J.K.A.) verliet, richtte hij in 1989 de World Karate
Shotokan Academy (W.K.S.A ) op. Door dit te doen, was Kase in staat zijn eigen manier van
het Shotokan te verspreiden, wat later ook wel de Kase-ha genoemd werd

Pascal Lecourt was tegen die tijd €éen van zijn naaste studenten en assistenten en vergezelde
hem naar veel seminars in Europa, evenals in andere delen van de wereld. Pascal blijf de
principes van Kase nastreven. Hoewel er een aantal seniorleerlingen van Kase in heel Europa
lesgeven, staat naar mijn mening het karate van Pascal het dichtst bij de kernbeginselen en
trainingsmethoden van Kase

Pascals bescheiden persoonlijkheid en verbazingwekkende karate-vaardigheid trekt mij zeer
aan en Is volgens mij ook de essentie hoe een leraar het karate zou moeten doorgeven
Lecourts passie voor het onderwijzen van de "Kase manier van karate” was duidelijk ook nu
weer zichtbaar tijdens de laatste stage hier bij Dokan. Het is duidelijk dat Pascal Lecourt in
zichzelf de harmonie heeft gevonden. Door zijn bescheidenheid zal hij dit eerbetoon niet
aanvaarden, maar ondanks dat weet h)) dit wel over te dragen aan een ieder die daarvoor
openstaat.

Sinds 2003 komt Pascal Lecourt sensei in mijn dojo om mooie kKaratestages te geven. Zijn
dynamiek en energie zijn voor mij een grote inspiratie. Ik ben altijd op zoek naar vernieuwing en
verdieping in het karate maar wel gebaseerd op traditie. De traditie bij Pascal sensel is
uiteraard die van het shotokan van de Kase-ha. Snelheid, plyometrie, veel impact en controle,
dat is Pascal sensei. In het weekend van 6 en 7 oktober 2018 was hij weer te gast bij Dokan.
Het Kankudai kwam dit keer aan bod, en zoals we dat gewend zijn uiteraard normaal maar ook
de ura variant. Erg leerzaam was de bunkai. Deze werd compleet behandeld.

https //www dokan.nl/multimedia-archive/kankudai-bunkai-pascal-lecouri-sensei-07-10-2018/

De deelnemers aan deze stage kwamen uit alle hoeken van het land, zoals Harry Duijx uit het
zuiden en Michel Klopstra uit het noorden. Maar ook karateka uit Schotland, Belgié en Kroatié
waren erbij. |k kijk met een blij gevoel terug op dit mooie weekend.

Dank je wel Pascal sensei en ook veel dank
aan alle deelnemers.

Pascal Lecourt Sensel logeert tijdens de
stage-weekends bij Dokan bij ons thuis.
Inmiddels is hi) een goede vriend van onze
familie geworden. Zijn gesprekken met mij

maar ook met Sandra en onze kinderen zijn
Zeer inspirerend.

Ik hoop Pascal nog vele jaren uit te nodigen om in mijn dojo les te geven. Volgend jaar (2019)
in het weekend van 9 en 10 februari is hij wederom te gast bij Dokan.

De oude man die bomen deed bloeien.

Een Japans verhaal voor kinderen

Veertaling door: Sandra Brockbernd
uit- Japanese Childrens Favonite Stories

Er waren eens een hele aardig oude man en zijn vrouw. Zij leefden in een klein dorpje in Japan.
Maast hen woonden een gemene oude man en zijn vrouw. Het aardige stel had een kleine witte
hond die Shiro heette. Zij hielden veel van Shiro en verzorgden hem goed. De gemene
buurman hield niet van honden. ledere keer dat hij Shiro zag gooide hij steentjes naar hem.

Op een dag was Shiro hard aan het blaffen in de tuin. De aardige oude man ging kijken wat er
aan de hand was. Shiro bleef blaffen en begon te graven in de tuin. "Wil je dat ik help graven?”
vroeg de oude man. Hij haalde een schep en begon te graven. Opeens botste hij met zijn
schep op lets hards. Hi groef verder en vond een kleine pot met goud. De aardige oude man
bedankte Shiro dat hi hem naar het goud had geleid en nam het goud mee naar binnen

De gemene buurman en zin vrouw hadden stiekem gekeken wat er gebeurd was. Zij wilden
ook goud hebben. Daarom ging de gemene buurman de volgende dag vragen of hij Shiro een
tijdje mocht lenen. Dat mocht. De gemene buurman nam Shiro mee naar zijn veld. Hij zei: "Ga
nu goud voor mij vinden, anders ga ik je slaan.” Shiro ging op een plek graven. De man bond
Shiro vast aan een boom en ging zelf verder graven. Maar het enige dat hi vond was
verschrikkelijk stinkend afval. Hierdoor werd de man zo boos dat hij Shiro met de schep op zin
hoofd sloeg en hem dood maakte

De aardige oude man en zin vrouw waren heel verdrietig dat Shiro dood was. Ze begroeven
hem een plantten een dennenboom op zin graf. ledere dag gingen ze naar het graf en gaven
de boom liefdevol water. De boom groeide heel hard en was in korte tijd heel groot geworden
De aardige oude vrouw zei:" Weet je nog hoeveel Shiro van rijstcrackers hield. Laten we de
boom omzagen en van zijn stam een mooie vijzel maken. Met de vijzel kunnen we rijstcrackers
maken ter nagedachtenis aan Shiro.” De aardige oude man hakte de boom om en maakte een
mooie vijzel van de stam. Hij vulde het met gestoomde njst en begon te stampen om de
crackers te maken. Al snel nadat hi) begon te stampen, veranderde de njst in goud. Hierdoor
waren de aardige oude man en zijn vrouw ineens heel rjk

De gemene buurman en zijn vrouw hadden stiekem door het raam staan gluren. Ze hadden
gezien hoe de rijst in goud was veranderd. Zij wilden zelf ook goud hebben. Dus de volgende
dag ging de gemene buurman vragen of hi de vijzel mocht lenen. Natuurlijk mocht dat van de
aardige oude man. De gemene buurman nam de vizel mee naar huis en deed hem vol met
gestoomde rijst. Toen hi) begon te stampen veranderde de gestoomde rijst in stinkend afval. Dit
maakte de gemene buurman zo kwaad dat hij de vijzel in kleine stukjes hakte en het
verbrandde in zijn open haard. Toen de aardige oude man zijn vijzel op kwam halen was er
alleen nog as over. Dit maakte hem heel verdrietig want het was een aandenken aan Shiro. Hij
vroeg of hi) wat van de as mocht hebben en nam dat mee naar huis

Het was midden in de winter, alle bomen waren kaal. De aardige oude man besloot wat van de
as uit te strooien in zijn tuin. Terwijl hij daar mee bezig was begonnen alle kersenbomen in zijn

tuin te bloeien. ledereen kwam dit wonder bekijken, zelfs de prins die viakbij in een kasteel
woonde had ervan gehoord.

Deze prins had zelf een kersenboom waar hij veel van hield. leder jaar kon hij bijna niet
wachten op de lente totdat de boom weer zou gaan bloeien. Helaas was de boom doodgegaan,
dit maakte de prins erg bedroefd. Hij stuurde iemand naar de aardige oude man en vroeg hem
zijn kersenboom weer levend te maken. De oude man nam wat van de as en klom de boom in.
Hij strooide wat as op de dode takken. Voor iemand wist wat er gebeurde, was de hele boom
bedekt met de mooiste kersenbloesem die iemand ooit had gezien. De prins was heel blij. Hij
gaf het aardige oude stel een grote kist met goud en vele cadeaus. En hij gaf de aardige oude
man een titel: Heer die de bomen doet bloeien. Heer die de bomen doet bloeien en zijn vrouw
waren nu heel rijk en zij leefden nog vele jaren heel gelukkig.

Contributies per 01-01-2019

Per lesseizoen

Seniorlid vanaf 16 jaar € 129 75
Juniorlid 11 t/m 15 jaar € 124 25
Jeugdlid 8 tY/m 10 jaar € 117,50
Zwarte Band € 119,50
Per jaar

Seniorlid vanaf 16 jaar € 251,00
Juniorlid 11 t/m 15 jaar € 238,00
Jeugdlid 8 t/m 10 jaar € 223 25
Zwarte Band € 235,00

Lestijden per 01-01-2019

Maandag:

van 18u30 tot 19u30 jeugdkarate t'/m 12 jaar

van 19u30 tot 21u00 volwassenen vanaf 13 jaar (geen beginners)
Woensdag:

van 19u00 tot 20u00 iaido

van 19u00 tot 20u00 karatebeginners vanaf 13 jaar

van 19u30 tot 21u00 volwassenen vanaf 13 jaar (geen beginners) *
*van 19u00 tot 20u00 zelf warming-up doenl!

Stage met Jaap Smaal sensel 18-11-2018

Doaor: Andre Brockbernd

Een karatestage met Jaap Smaal sensei is niet alleen leerzaam maar ook heel leuk. Hieronder
een impressie van de stage van 25 maart dit jaar. Op 18 november is er weer een stage, laat je
inspireren en meld je aan. Het is een uitstekende besteding van je zondag. Je kan je nog
opgeven tot en met dinsdag 13 november 2018.

Meer info:
hitps //www dokan nl/masterclass-en-karatestage-met-jaap-smaal-sensei/

Mensen struikelen niet over bergen,
alleen over molshopen.

Confucivs

Twaalf uur stijl overstijgende karate training.

Door- André Brockbernd

In het weekend van 3 en 4 november waren Tomas van
Hemert en ik deelnemer aan een karateseminar van
lain Abernethy Sensei. Deze keer was het in Wijk bij
Duurstede in een mooie grote judo-hal met matten, en
die hadden we echt we nodig want er werd veel
geworpen. Voor de derde keer nam ik deel aan een
stage van deze bijzondere Engelse karate-instructeur.
Het waren in totaal 4 sessies van leder 3 uur. Het item
was Old-School Karate, met name de technieken die
door Motobu Choki (1870-1944) waren ontwikkeld.
Deze technieken, ook wel de vergeten technieken
gencemd, werden geoefend. Erg leerzaam om te doen

en het gaf vooral inzicht hoe de tegenaanval een zo
kort mogelijke weg kon afleggen. De hand die het dichts bij de tegenstander is moest je
gebruiken. Deze technieken zijn ook nu nog goed te gebruiken by zelfverdediging. Karate is
meer dan alleen maar slaan en stoten. lain sensei liet ons vele worpen zien die ook in de oude
boeken van Gichin Funakoshi te zien zijn. De zondag sessies waren gewijd aan het onthullen
van de boodschappen die in het kata verschuild zitten. Vaak worden kata’s gezien als iets
mystieks, echter van origine zijn ze gemaakt voor zelfverdediging. Na de loop van meer dan
100 jaar is soms moeilijk na te gaan wat de essentie van bepaalde technieken 1s. Met wat
mooie praktijkvoorbeelden liet lain senseil ons ervaren hoe het is om een eigen kata te maken
op basis van zelfverdediging. Dit kata moest je aan de anderen leren en zi) moesten de
zelfverdediging er in ontdekken. Hieraan merkte je dat
dit moeiljk was en dat overbrenging en interpretaties
van kata alle richtingen op kunnen gaan. Het item van
de laatste sessie was de vele trainingsvormen (drills)
die goed te gebruiken zijn bij het je eigen maken van
zelfverdedigingsvormen.
Met de nodige dosis humor wist lain Abernethy zin
technieken en karate over te brengen. Een stage bij

hem volgen is een echte aanrader wanneer je je niet
alleen in het lezen van de karatehistorie wil verdiepen, maar dit ook in daden wil omzetten. Zijn
kennis van kata is groot, en niet alleen van Shotokan en Wado maar ook vele voorbeelden uit
het Goju en Shito-ryu kwamen aan bod. Dank je wel lain sensei voor de inspirerende lessen.
Een volgende keer zijn we zeker weer van de parti). Ook veel dank aan Chris Tammers uit
Assendelft die het mogelijk heeft gemaakt om lain hier in Nederland te laten lesgeven.

Voor meer info zie: hitps.//iainabernethy.co uk/

Agenda
2018

» zondag 18-11-2018 Stage Jaap Smaal sensei
» zaterdag 08-12-2018 Dangraden Examen WSR — Apeldoorn
» woensdag 19-12-2018 Slotbijeenkomst

« maandag 28-01-2019 Kyugraadexamens
= weekend 09 en 10-02-2019 Stage Pascal Lecourt sensei
« zondag 17-03-2019 Stage Jaap Smaal sensei

Tijdens de vakanties is de dojo gesloten.
Kerstvakantie: 24-12-2018 t/m 06-01-2018

Deze nieuwbrief wordt gesponsord door:

https://bramspannenkoeken.nl/

https //www serve nl/
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